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Bepaal je eigen koers

Op DOK12 verwerf ik kennis, vaardigheden en
ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg ruimte om
mijzelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben 
en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik 
oog te hebben voor anderen en er voor hen 
te zijn als dat nodig is. Vanuit het katholieke
gedachtegoed leer ik omgaan met mijzelf en met
anderen. In samenwerking met leerkrachten en
leerlingen ontwikkel ik competenties. 
Zo kan ik plezierig met anderen werken en 
spelen en leer ik mij redden in verschillende
situaties en in de maatschappij.



Ik kan lezen, schrijven en rekenen en ik heb
kennis van de wereld. Ik kan deze kennis
toepassen in verschillende situaties. 
Ik vind het belangrijk om kennis te verwerven, 
omdat dat mij helpt om nieuwe informatie 
en ontwikkelingen kritisch te beoordelen en mij
daarover een mening te vormen. Kennis is de
basis voor mijn toekomst. Daarom ben ik
gemotiveerd om te leren.

Ik heb kennis



Ik maak zelf keuzes en daar sta ik voor. Anderen
kunnen mij daarop aanspreken. Vaak bepaal ik zelf
wat ik wil leren en wat ik ga doen. Ik plan mijn
weektaak en zorg dat ik deze op tijd af heb. Ik
bedenk van tevoren hoe ik dat ga doen en wat ik
ervoor nodig heb. Als het nodig is maak ik een
stappenplan. Kom ik problemen tegen die ik niet 
zelf kan oplossen, dan vraag ik hulp. Ik begrijp
waarom er regels en afspraken zijn en ik houd me
daaraan. Ik accepteer de leiding van iemand die de
leiding heeft. Ik ga zorgvuldig om met anderen, 
met spullen van mijzelf en van anderen en 
met de natuur en het milieu.

Ik ben verantwoordelijk 



Ik luister goed naar anderen en accepteer hun
inbreng. Ik overleg met hen om goede
(werk)afspraken te maken en het eens te worden
over de aanpak. Als ik daarvoor mijn idee wat moet
veranderen, dan ben ik daartoe bereid. 
Ik let erop dat de taken goed en eerlijk worden
verdeeld, dat we daarbij rekening houden met wat
iedereen kan en wil. Ik weet waar de andere
kinderen goed in zijn en geef hen de kans dat te
laten zien. Als ik niet weet wat de ander goed kan,
dan onderzoek ik dat. Als een ander iets moeilijk
vindt, dan probeer ik te helpen. Als ik zelf iets
moeilijk vind, dan vraag ik hulp aan een ander.

Ik kan samenwerken



Ik weet wat ik wel en niet leuk vind om te doen. 
Ook weet ik wat ik goed kan en ik laat dat zien aan
anderen. Daardoor profiteer ik niet alleen zelf van
mijn talenten, maar hebben anderen er ook wat aan.
Ik doe mijn best om mijn talenten steeds verder te
ontwikkelen. Maar ik weet ook wat ik niet zo 
goed kan en ik werk eraan om mijn leerpunten te
verbeteren. Ik weet anderen te vinden die mij
aanvullen, want dan komen we allebei verder. 
Ik overschat mijzelf niet en ik onderschat 
mijzelf niet. Ik weet steeds beter op welke 
momenten, op welke manier en in welke situatie 
ik het beste kan werken en leren. 

Ik zet mijn talenten in



Nadat ik een taak heb uitgevoerd, kijk ik er altijd
op terug. Ik doe dat alleen of samen met anderen.
Ik kijk naar het resultaat van mijn werk en naar
mijn eigen werkhouding. Ik bedenk wat er goed
en minder goed ging en wat ik moeilijk en
makkelijk vond. Ook vraag ik me af waarom dat zo
is. Ik vertel daarover aan anderen. Daar leer ik
van: ik ontdek wat ik de volgende keer anders of
beter moet doen en waaraan ik nog moet
werken. Omdat ik weet dat ik van fouten kan
leren, vind ik het niet erg om fouten te maken.

Ik reflecteer



Als ik met iemand in gesprek ben, zorg ik ervoor 
dat ik niet alleen zelf aan het woord ben, maar stel 
ik ook vragen aan de ander. Ik kijk de ander aan, 
laat hem uitspreken en ik luister goed. Ik laat de 
ander ook merken dat ik luister: ik reageer, stel vragen
over wat hij vertelt  en vat dat soms samen om te
controleren of ik het goed heb begrepen. 
Ik let ook op de lichaamstaal van de ander: 
zijn gezichtsuitdrukking en zijn houding. Ik verwoord
mijn ervaringen, gedachten en gevoelens en 
ik let erop of de ander goed begrijpt wat ik zeg. 
Ik geef anderen complimenten en feedback en ik 
kan ook complimenten en feedback ontvangen.

Ik ben communica�ef



Ik weet dat ieder mens anders is. Ik heb respect
voor mensen die anders leven, die een andere
mening hebben, er anders uitzien, een andere
smaak hebben of een ander geloof. Ik probeer 
zaken van verschillende kanten te bekijken. Ik kan
mijn eigen ideeën opzij zetten en luister goed naar
ideeën van anderen, omdat ik daarvan kan leren. 
Als ik vind dat de ander gelijk heeft, ben ik bereid
mijn eigen mening te veranderen. Ik geef dat ook
toe. Wanneer ik iets bijzonders zie, hoor of
meemaak, ben ik nieuwsgierig en onderzoek ik 
wat ik ervan vind. Ik vind niet gauw iets raar.

Ik ben ruimdenkend



Ik ben wie ik ben en ik vind mezelf de moeite
waard. Natuurlijk moet ik nog veel leren, maar ik
heb er vertrouwen in dat ik dat kan. Als ik iets
goed doe, dan ben ik trots op mezelf. Ik zeg het
als ik het ergens niet mee eens ben, ik kom voor
mijn mening uit en ik durf andere keuzes te
maken dan anderen. Ik ga mijn eigen weg. Als ik
daarbij problemen tegenkom, vertrouw ik erop
dat ik die zelf kan oplossen. Maar als het nodig is,
vraag ik hulp van een ander. Ik luister naar mijn
gevoel en kom op voor mezelf. Als ik iets echt niet
wil, zeg ik ´nee´ en geef ik daarover uitleg.

Ik heb zelfvertrouwen



Ik let erop hoe anderen zich voelen en ik probeer
dat te begrijpen. Ik houd rekening met de
gevoelens van anderen. Als ik zie dat iemand
verdrietig is, probeer ik te troosten. Of als iemand
even niet wil praten, dan maak ik pas op de plaats.
Als een ander het moeilijk heeft, kan ik mijn eigen
gevoelens even opzij zetten en probeer ik te
helpen. Ik laat anderen merken dat ik oog voor hen
heb. Ik vraag naar hun gevoel, ik luister goed en 
ik geef hen complimenten. Ik kan mij verplaatsen
in het gevoel en in het standpunt van de ander.

Ik ben empathisch



Ik bedenk zelf leervragen en ga op onderzoek uit 
om die vragen te beantwoorden. Hoe ik mijn
onderzoek uitvoer bepaal ik zelf, maar ik luister naar
het advies en de aanwijzingen van  leerkrachten. 
Ik zoek in verschillende bronnen. Ik zoek op internet,
kijk in boeken, ik neem een enquête af of ik stel
vragen aan mensen die verstand hebben van het
onderwerp. Ook probeer ik dingen uit, waardoor
ik ervaar hoe iets werkt. Ik presenteer de 
uitkomsten van mijn onderzoek aan anderen.

Ik ben onderzoekend



Ik ga ervan uit dat elk probleem kan worden opgelost,
meestal op meerdere manieren. Ik vind het een
uitdaging om problemen op te lossen, want een
probleem is meestal een kans om te leren. 
Daarom probeer ik altijd eerst zelf een oplossing 
te vinden, alleen of samen met een ander. 
Als dat niet lukt, vraag ik hulp. Als ik ruzie heb, 
zoek ik samen met de ander een oplossing die we
allebei goed vinden. Ik erken het als ik een ander 
heb gekwetst en vraag hem hoe ik het kan
goedmaken. Ik aanvaard excuses van anderen.

Ik ben oplossingsgericht



Ik kan plannen maken en ik probeer ze altijd uit 
te voeren, alleen of samen met anderen.  
Als ik een goed idee heb, dan vertel ik dat aan
anderen en vraag ik of ze willen meedoen. 
Ook durf ik aan anderen te vragen of ik mee mag
doen. Ik stap gemakkelijk op een ander af met 
een vraag of een voorstel en ik deel mijn mening
met anderen. Als ik zie of voel dat er een 
probleem of meningsverschil is, dan wacht ik niet
af, maar breng ik dat ter sprake. 

Ik neem ini�a�ef
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