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Bespreekpunten:
Gesprek over de sfeer in de groep, hoe kunnen we dat met elkaar oppakken dat het voor iedereen op een fijne manier verloopt:
· we op een rustige manier kunnen werken in de klas
· we op een goede manier met elkaar op het plein kunnen spelen zodat het voor iedereen OK is.

· Afspraak vooraf: we laten iedereen uit praten en praten niet door elkaar( Ook kinderen een beurt geven die geen vinger opsteken). Als je het gesprek niet fijn meer vindt steek je even je rode kaartje op.

Als het over de sfeer gaat in de groep:
Over welke dingen zijn jullie dan tevreden? Wie kan hier eens iets over vertellen?
Doorvragen met :
· Is dat altijd zo?
· Vertel er eens wat meer over
· Hoe komt dat?
· Wat vind je er zelf van?
· Hoezo?
· Hoe weet je dat?
· Kun je dat uitleggen?
Welke dingen wil je ook graag zo houden?
Sfeer op het plein:
Over welke dingen zijn jullie dan tevreden? Welke dingen wil je ook graag zo houden?






Als het over de sfeer gaat in de groep:
Over welke dingen zijn jullie dan minder tevreden? Wie kan hier eens iets over vertellen?
Doorvragen met :
· Is dat altijd zo?
· Vertel er eens wat meer over
· Hoe komt dat?
· Wat vind je er zelf van?
· Hoezo?
· Hoe weet je dat?
· Kun je dat uitleggen?
· Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen? Wat zou je nog meer kunnen doen?
Welke dingen zou je graag anders willen zien?
Sfeer op het plein:
Over welke dingen zijn jullie dan minder tevreden? 

Welke dingen zou je graag anders willen zien?

· Afspraken maken
Welke afspraken (soms ook wel regels genoemd) kunnen we samen bedenken om dit te kunnen bereiken. 
Afspraken maak je met elkaar om de dingen goed te laten verlopen. Denk bv. ook aan verkeersafspraken(regels).
Opletten dat de kinderen de afspraken positief formuleren.
Voorbeelden:
· We zijn aardig voor elkaar
· We luisteren naar elkaar en praten om de beurt
· We helpen en zorgen voor elkaar
· We zorgen goed voor onze spullen



En als het niet lukt?
Hoe kunnen we elkaar helpen als het bij iemand eens niet lukt? Durf je elkaar erop aan te spreken en hoe doe je dat dan? (jammer dat je dit zegt of doet, we hebben toch met elkaar afgesproken…..)
Geef elkaar ook de tijd om te veranderen, verwacht niet dat het volgende week al helemaal goed gaat.
Maar ook: geef elkaar complimenten als het goed gaat! 


 En wat als dat niet helpt? Hier ook bespreken dat we niet klikken over elkaar!
Moeten we ook consequenties maken als het niet lukt? Wat vinden jullie? Vindt iedereen dat?
Aan welke consequenties denken jullie dan? Moet dat altijd een straf zijn?
Voorbeeld: denkstoel: een stoel waarop de leerlingen even mogen nadenken over hoe ze zich anders kunnen gaan gedragen wanneer ze weer op hun plaats moeten zitten (meestal is vijf minuten voldoende). We spreken dan wel af dat iemand in de denkstoel nooit gestoord mag worden!

Aan een leukere sfeer werken
Het helpt om dan met elkaar na te denken over de vraag: Wat zouden jullie leuk vinden om met elkaar te doen of waar kunnen we in de groep voor een periode aan gaan werken?
Enkele voorbeelden (eerst de kinderen dingen laten benoemen):
· Een thema om op een creatieve manier uit te werken of een goed doel (eventueel te koppelen aan kerst) om je samen voor in te zetten.
· Een weekafsluiting op vrijdag door groepjes in te vullen met muziek, dans of toneel.
· Samen toewerken om een musical of toneelstuk uit te voeren.
· Een spelletjesmiddag organiseren
· Een uitstapje organiseren naar……..
· Het hoeft niet meteen allemaal heel groots te zijn, je kan ook denken aan iets rond Sinterklaas of Kerst. Bijvoorbeeld samen zorgdragen voor de versiering in de klas rond de feestdagen of samen iets drinken met wat lekkers erbij (wie weet is er wel een ouder die hier iets in kan betekenen). Of samen koekjes bakken.

Denk hier ook nog eens samen over na, wie weet verzinnen jullie nog iets anders. De juf komt hier dan later nog op terug.


Afsluiting:
Om dit allemaal te bereiken is er regelmatig een kringgesprek nodig, Bespreek hierin wat goed gaat en wat eventueel nog beter kan. Laat iedereen mee doen en sluit niemand buiten!
Als we straks dan allemaal tevreden zijn is het ook goed om het samen te vieren! Hoe kunnen we dat doen, denk daar alvast eens over na. 
Ik kom zeker binnenkort een kringgesprek bijwonen.
Alvast heel veel succes en maak er samen wat fijns van!! Help elkaar en vergeet de complimenten aan elkaar en de juf niet!
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