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School met de Bijbel

Onze missie, visie en aanpak is gebouwd op één fundament; hét Fundament. Ons fundament is de Bijbel als Gods woord,
daarom zijn wij een ‘school met de Bijbel’. Het goede nieuws van genade en verzoening, dat door het sterven en de
opstanding van Jezus Christus mogelijk en nodig is, willen wij van harte uitdragen. Wat wij geloven, beloven en doen
komt voort vanuit onze christelijke identiteit. Een nadere uitwerking is te lezen in het identiteitsprofiel van de vereniging
en wij onderstrepen de opdracht die hierin staat verwoord.

Wij staan voor onze opdracht om ieder kind te helpen ontwikkelen tot hoe hij/zij oorspronkelijk door God bedoeld is.
leder kind mag zichzelf leren kennen als uniek schepsel van God, levend in afhankelijkheid van God en in liefde
verbonden met elkaar. Daarom zeggen we met open hart: ‘Mooi dat jij er bent!’.

We bieden jou een veilige omgeving die je voorbereidt op jouw plek in de maatschappij. Daar zijn we school voor. Wat
ons bijzonder maakt is dat we beloven dat wij in alles wat we doen werken vanuit onze kernwaarden:

e Oorspronkelijk

e  Aanvullend

e  Wendbaar

Als uniek schepsel van God hebben wij onze eigen talenten, ideeén en overtuigingen. Deze oorsprong mag je verder
ontdekken en ontwikkelen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat ieder mens het meest tot zijn recht komt wanneer hij
zoveel mogelijk leeft vanuit zijn oorspronkelijke bedoeling. Dit doen we niet alleen voor onszelf, maar we zijn ook gericht
op de ander. Ook jij richt je op wat de ander nodig heeft, zodat je hem aan kunt vullen. We bewegen mee met jouw
ontwikkeling, bij jouw oorsprong en jouw eigen manier van aanvullen, zodat jij ook leert om wendbaar te zijn.

Onze unieke kracht

Wij zijn in staat om oorspronkelijk te zijn en te (h)(er)kennen.

Wij vullen aan en laten ons aanvullen door de ander.

Wij zijn wendbaar, omdat we weten dat elke nieuwe situatie weer iets anders vraagt.

Wat je ons ziet doen

Wij geven ruimte aan en verantwoordelijk over het eigen leerproces om recht te doen aan ieder zijn oorsprong.

Wij creéren een sfeer waarin iedereen gemakkelijk samen kan werken en toch zichzelf kan zijn vanuit de overtuiging dat
iedereen evenveel waard is.

Wij sluiten in ons onderwijs steeds aan bij jouw leerbehoeften en jouw talenten, omdat wij het unieke in jou zien.

Als we het goed doen

Als we het goed doen dan verlaten kinderen onze school als kinderen die hun hoop op God stellen, zichzelf hebben leren
kennen en trots zijn op wie ze zijn. Die verschillen tussen mensen als aanvullend zien en ook anderen aanvullen. En als
kinderen die zich laten bewegen en bewogen zijn.



