
We zijn ervan overtuigd dat leren gaat

vanuit een betrokken houding en

verbinding met elkaar. Je stelt samen

doelen op en maakt plannen. Successen

mogen gevierd worden. Deze zet je in je

eigen portfolio die je regelmatig thuis

laat zien. Dan weet iedereen waar je

mee bezig bent en kunnen we je volgen

in je ontwikkeling. We gaan uit van je

eigen kracht en leren je mee te bewegen

met veranderingen in de wereld. Nu en

in de toekomst.

Onderzoekend Veilig Betrokken
Op Kon-Tiki vinden we het belangrijk dat

je leert door te onderzoeken. We werken

vanuit thema’s. De vakken staan niet op

zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden.

Je leert vaardigheden aan om je eigen

onderzoeksvragen te stellen en hierop het

antwoord te vinden. Door de hele school

vind je uitdagende ondernemingen,

waarin je hiermee aan de slag gaat. We

bieden je structuur als je dat nodig hebt

en vrijheid als je dat aankunt. Natuurlijk

is er ook aandacht voor

basisvaardigheden zoals lezen, spelling en

rekenen, want die heb je nodig om te

kunnen onderzoeken. Zo groei je op tot

een onderzoekende tiener. 

"Sta aan het stuur van je eigen avontuur"
Ondernemend leren

We zijn een protestants-christelijke

school. Vanuit die overtuiging willen we

dat ieder kind zich veilig en gezien

voelt. Dat doen we door elkaar verhalen

te vertellen, echt naar elkaar te

luisteren en respectvol met elkaar om

te gaan. Wij houden van verschillen en

zien het als onze opdracht om je kennis

te laten maken met verschillende

achtergronden, culturen en religies. Zo

stimuleren we je om met een open blik

te kijken naar de wereld en de mensen

om je heen. We zijn een school waar

ontmoeten centraal staat en waar

iedereen zich thuis voelt en welkom is.


