
  
 

Fundament 

Onze missie, visie en aanpak is gebouwd op één fundament; hét Fundament. Ons fundament is de Bijbel als Gods woord, 
daarom zijn wij een ‘school met de Bijbel’. Wat wij geloven, beloven en doen komt voort vanuit onze christelijke 
identiteit.  
 

 

Missie 

Wij staan voor onze opdracht om ieder kind te helpen ontwikkelen tot hoe hij/zij oorspronkelijk door God bedoeld is. 
Ieder kind mag zichzelf leren kennen als uniek schepsel van God, in verbondenheid met God en de ander en kan zich 
ontwikkelen naar zijn mogelijkheden.  
 

 

Visie  

Wij beloven dat wij in alles wat we doen werken vanuit onze kernwaarden: 

 Eigenaarschap  

 Samen   

 Wijs  
 
Vanuit eigenaarschap geven we ruimte aan en verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Hierin staan we niet 
alleen, maar zijn we verbonden met de ander. We zien ieder als ‘wijs’ en wij geven iedereen de mogelijkheid om zijn 
talenten te ontwikkelen in hoofd, hart en handen. Hier gaan wij voor. 
 

 

Aanpak 

Onze unieke kracht 
Wij zijn in staat om de leerling ruimte te geven aan eigenaarschap. 
Wij zijn verbonden met elkaar. 
Wij zijn wijs in hart, hoofd en handen. 
 
Wat je ons ziet doen 
Wij doen niks wat de leerling zelf ook kan. 
We vullen elkaar aan, helpen, werken samen, zijn positief, geven feedback en iedereen hoort erbij. 
We geven ruimte om te ontdekken waar ieder zijn talenten liggen. 
 
Als we het goed doen 
Verlaten kinderen onze school als kinderen die hun hoop op God stellen, die regie nemen over hun eigen ontwikkeling, 
verschillen tussen mensen als aanvullend zien en zich verbonden voelen, zichzelf hebben mogen (her)kennen en hier 
trots op zijn. 
 

 

‘Samen een eigen wijs!’ 

Identiteitsbewijs  



  
 

Fundament 

 Ik erken de Drie-enige God.  
 Ik lees uit de Bijbel en gebruik dezelfde normen en waarden.  

 Ik zie mijzelf en de ander als door Hem gemaakt. 

 Ik ben net zo waardevol als de ander. 

 Ik heb oog voor de ander en help hem/haar als dat nodig is. 

 Ik draag zorg voor de omgeving.  

 Ik lever een positieve bijdrage aan de uitingen van het Christelijk geloof.  

 Ik ben verwonderd hoe groot God is en hoe mooi Hij alles heeft geschapen. 

 

Eigenaarschap 

 Ik ben me bewust van mijn eigen handelen en kan hierop reflecteren. 
 Ik werk doelgericht aan mijn eigen ontwikkeling. 

 Ik neem zelf de leiding over mijn eigen leerproces en ben actief betrokken. 

 Ik voel me verantwoordelijk en kan mijn ontwikkeling zichtbaar maken. 

 Ik gebruik de ruimte om mijn talenten te ontplooien. 

 

Samen  

 Ik luister als iemand anders spreekt. 
 Ik praat positief over anderen. 

 Ik werk goed samen met anderen. 

 Ik help anderen. 

 Ik ben eerlijk en doe wat ik zeg. 

 Ik leer nu hoe ik mij later in de maatschappij moet gedragen. 

 Ik laat andere kinderen meedoen.  

 Ik zie en respecteer de talenten van de kinderen en zorg ervoor dat zij die kunnen inzetten.  

 Ik mag mijn mening geven en respecteer de ander.  

 

Wijs 

 Ik ken mijn eigen talenten. Ik weet waar ik goed in ben en wat mijn interesses zijn.  
 Ik zet door als ik iets moeilijk vind.  

 Ik ken mijn eigen aanpak om mijn (leer)doelen te halen.  

 Ik leer en maak mijn werk goed.  

 Ik vraag hulp als ik dat nodig heb en weet wanneer ik het zelf kan.  

 Ik lever een positieve bijdrage bij groepsopdrachten.  

 Ik kan zelf ontdekkend leren en ben nieuwsgierig hoe iets in elkaar zit.   

 Ik weet wat mijn grens is en kan die aangeven.  

 

‘Samen een eigen wijs!’ 
 

Identiteitsbewijs 
voor leerlingen  


