
En als je ergens met iemand over wilt praten, maar je naam liever niet 
noemt, dan kun je bellen of mailen met Stichting CHRIS. 
Bij CHRIS werken mensen die je verder kunnen helpen. 
Het e-mailadres en telefoonnummer staan ook  op de achterkant van deze 
folder. 
 
Stichting CHRIS 
078-6312300 
e-mail: 
help@chris.nl 
website:www.chris.nl 

 
 
Al deze  contactpersonen zijn er speciaal voor kinderen die zich niet veilig 
voelen op school of ergens anders. 
Gelukkig komt dat weinig voor. 
Maar áls het gebeurt, kun je gerust bellen of mailen. Ook als je niet zo goed 
durft. Ook al heeft iemand gezegd, dat je het niet mag vertellen. 
Vertel het toch maar, dan kunnen zij je helpen. 

 
Contactpersonen van De Wiekslag: 

• Meester Hans Werkman  - 0594-519780 
Kanjercoördinator  - h.werkman@noorderbasis.nl 

 

• Gerda Kremer   - 0519-297576 
Contactpersoon vertrouwen - cjkremer@hotmail.com 

 

• Cees van den Berg  - 06-27263508 

Vertrouwenspersoon NoorderBasis - ceesvandenberg@home.nl 
 
Als je met meester Hans, Gerda Kremer of Cees van den Berg wil praten kun 
je hen bellen of mailen. Je kunt ook altijd een briefje in de brievenbus doen.  
Doe deze dan in een envelop en zet de naam erop voor wie hij bedoeld is. 
De mensen helpen je graag als je het heel moeilijk hebt. 
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GBS De Wiekslag 
Schildwolde 

  



Dag jongens en meisjes, 
 
De meeste kinderen vinden het fijn op school. 
Je leert er van alles en je hebt er vrienden en vriendinnen. 
Maar voor sommige kinderen is de school niet zo leuk, bijvoorbeeld 
omdat ze sommige schoolvakken moeilijk vinden. 
 
Het kan ook komen, omdat zij zich op school of ergens anders niet 
veilig voelen. Hierover gaat deze folder:  
Voel jij je veilig op school? 
 
Helaas kunnen er dingen gebeuren waardoor je je niet veilig voelt op 
school of ergens anders: bijvoorbeeld als anderen je pesten, 
uitschelden of pijn doen, of als je nooit mee mag doen. 
Dan voel je je niet fijn en kun je bang en verdrietig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op De Wiekslag 
 
Op school willen we ervoor zorgen dat jij je veilig voelt. 
Andere kinderen, maar ook juffen en meesters mogen jou niet 
buitensluiten, pesten of dingen doen, waar jij bang of verdrietig van 
wordt. Dat mag niet volgens de Nederlandse wet. En wat veel 
belangrijker is: dat mag niet van God.  
 
God heeft je mooi en eigen gemaakt. Niemand mag jou pijn en verdriet 
doen. Zo mag niemand jou aanraken als jij dat niet wilt.  
Niemand mag jou regelmatig schoppen, slaan of uitschelden. 
 
Als dat toch gebeurt, wil je graag dat het stopt en helpen wij met een 
oplossing. Daarom moet je erover kunnen praten met iemand die je 
vertrouwt. Dat kan je vader of moeder zijn of bijvoorbeeld een oma of 
opa. Op school kan je meestal terecht bij je eigen juf of meester. 
 
Maar soms is het moeilijk iemand te vinden die je vertrouwt, iemand aan 
wie jij jouw geheim of verhaal zou willen vertellen. 
Dan is meester Hans altijd op school om naar je te luisteren en als je 
liever een brief in de vogelhuisjes doet, wil Gerda Kremer naar je verhaal 
luisteren. Ze gaan luisteren, vertrouwelijk om met wat jij hebt gezegd en 
helpen met een oplossing. 
  
Wij willen dat jij je veilig voelt op school en ergens anders. 
 

 
 

 
 

 
 


